- liften

In een tijd dat het vliegtuig je overal voor een habbekrats
naar toe brengt, is het fenomeen liften op de achtergrond
geraakt. Dat is doodzonde, zeggen vijf pleitbezorgers.
Liften heeft hun leven verrijkt. Als je kiest voor het
avontuur, maak je de mooiste dingen mee.

Mensch,
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anneer heb je voor
het laatst langs de
weg iemand met z'n
duim omhoog zien
staan? Met een bord
met daarop de gewenste bestemming? Grote kans dat
dit al even geleden is. Om de simpele reden dat er de
laatste jaren niet veel meer wordt gelift.
Het fenomeen is, sinds de introductie van de ov-studen-
tenkaart in 1991, meer en meer in de vergetelheid
geraakt. Cijfers zijn er niet, zegt Marjan Knippenberg.
»Er is niemand die bijhoudt hoe de vlag er precies bij
hangt, maar dat het is afgenomen staat vast.” Slechts
zeven officiéle liftplekken kent Nederland nog. Die in
Maastricht is ook verdwenen. 4
Marjan is één van de drijvende krachten achter Neder-
landlift.nl, een website die als doel heeft liften weer op
de kaart te zetten als handige, milieuvriendelijke én
vooral leuke optie om van A naar B te komen. ,Mijn
eerste rit was met een Marokkaanse jongen. lemand
met wie ik normaal niet snel in contact zou komen. Het
was waardevol om tijdens die korte rit de wereld door
Zijn ogen te zien.”
Het smaakt naar meer en leidt ertoe dat de Nijmeegse
een dag per week een lift naar haar werk probeert te
krijgen, een afstand van zes kilometer. Verslagen van
haar honderd leukste ritjes bundelt ze in haar boek: Zes
minuten wachten op geluk. Ik zie er niet meer uit als een
student, dus ik vroeg me wel af of ik meegenomen zou

worden, maar dat bleek geen probleem.
Gemiddeld duurde het maar zes minu-
ten voordat ik werd opgepikt. Liften
brengt veel moois. Het verrijkt je
wereldbeeld door de verscheidenheid
aan contacten die je onderweg hebt.

En als je het spiritueel bekijkt: het heeft
alles te maken met de vraag durfje de
controle los te laten? Als je lift weet je
niet 6f je wordt meegenomen, niet door
wie. Je moet erop vertrouwen dat er iets
op je pad komt. En zo niet, moet je je
plannen kunnen bijstellen.” :

De eerste keer
Eengrotestapmzunagenontwm ]
Zo omschrijft Per Janssen uit Heerlen
zijn eerste liftervaring, nog maar pas
geleden. Vertrouw op jezelf, laat de
controle los, ga op reis zonder.ge“
geloof er in dat je onderw

komt wat je nodig hebt, a







